
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lieve Lezer van de Nieuwsbrief  OudRoze, 
 

Op 22 juni is het Roze Zaterdag in Groningen. Het evenement Roze 
Zaterdag bestaat sinds eind jaren 70 en wordt traditioneel jaarlijks eind 
juni georganiseerd. Het evenement heeft een emancipatoir en 
demonstratief karakter en biedt onder andere ruimte voor informatie, 
debat, feest, ontmoeting en zichtbaarheid ten bate van seksuele 
oriëntatie, genderidentiteit, expressie en sekse kenmerken. 
 

Ook bij Amstelring hebben we deze maand verschillende activiteiten 
gericht op ontmoeting en empowering. 
 

Op donderdag 30 mei is er wél een Roze Levenskunst Gespreksgroep in Het Schouw. De groep heeft ruimte voor 
nieuwe deelnemers, dus voel je welkom om eens kennis te maken.  
 

Op 4 juni gaan we met een groep van 40 mensen naar het Kröller Müller Museum in Otterlo. Dit uitje wordt 
mogelijk gemaakt door de MuseumPlus Bus.  
 

Op donderdag 6 juni is er weer een Café Rosé in de grote zaal van Het Schouw. Deze keer met theatermaakster 
Esther van der Wel. Zij speelt een voorstelling over Bet en Aag; de bekendste schrijfsters uit de Nederlandse 
verlichting. 
 

Eind van de maand ook een theatervoorstelling in De Roode Bioscoop van theatergezelschap Schout bij Nacht. 
In het kader van 'De Haan Maand' spelen zij een voorstelling over het boeiende leven van Jacob Israël de Haan.  
 

Naast theater, zijn er deze maand o.a. koffiemiddagen, een roze film en een boeiende lezing van Pater Mark-Robin 
Hoogland over zijn boek 'Wat de bijbel wél zegt over homoseksualiteit'. 
 

Hopelijk tot ziens bij een of meerdere ontmoetingen! 
 

Liefs, 
Team OudRoze 
 

Bekijk hieronder de hele agenda van juni en een restje van mei. 
 
 

Onze maatschappij gaat ervan uit 
dat je zelf wat van je leven kan 
maken. Dat je als mens de 

vrijheid, de mogelijkheid en de creativiteit hebt om 
inhoud en zin aan je leven te geven. En dat regie 
nemen en houden, 
leven en beleven betekent! Het uitwisselen van visies, 
ervaringen en wijsheden kan daarbij inspirerend zijn. 
In deze themagroep staan we daarom stil bij vitaliteit, 
zin, vriendschap, visie, regie, afscheid, het einde en 
de toekomst. Zo wordt duidelijk waar jouw krachten 

liggen en hoe die in de praktijk werken. De Roze 
Levenskunst Gespreksgroep heeft ruimte voor nieuwe 
deelnemers. Ben jij 50+ en heb je affiniteit met de 
lhbtiq+ gemeenschap? Dan ben je van harte welkom. 
Eens in de twee weken komt de groep bijeen en gaat 
in gesprek over een vooraf overeengekomen thema.  
 

Geniet van goede koffie/thee, 
gezellig mensen en een goed 
gesprek. Dit wordt weer een 
gezellige middag waarbij 

diversiteit op de voorgrond zal staan.  
 



Op dinsdag 4 juni gaat de roze 
club naar het Kröller Müller 
Museum. We gaan met een groep 

van 40 mensen naar Otterlo. Aanmelden is niet meer 
mogelijk. Let op: er is deze middag geen Roze Inloop 
in De Rietvinck. 
  

Ons motto: kom bij ons op het 
tapijt en ga terug in de tijd! voor 
elke situatie hebben wij de juiste 
muziek. Met keuze uit ruim 1000 

platen en singles zit er voor iedere muziek- en 
dansliefhebber wat bij. Van 70’s disco en rock tot 
hollandse hits, u roept wij draaien! Deelname is 
gratis, maar aanmelden is wel gewenst. Aanmelden 
kan door te mailen naar madejong@amstelring.nl 
o.v.v. Regenboogcafé 5 juni. 
  

Bet en Aag gaat over Betje Wolff 
en Aagje Deken, de bekendste 
schrijfsters uit de Nederlandse 
verlichting. Twee vrouwen die 

samen werkten, woonden en zelfs in hetzelfde bed 
sliepen. Volgens hun biografen waren ze beste 
vriendinnen, aller- aller- allerbeste vriendinnen. 
 

Nu heb ik ook vriendinnen, zelfs allerbeste 
vriendinnen. Maar daar ben ik lang niet zo innig mee 
als Bet en Aag met elkaar waren. Volgens mij schuilt 
er meer achter, maar wie zal het zeggen? En waarom 
vind ik het zo belangrijk om te bewijzen dat die twee 
samen waren? Die vragen staan centraal in deze 
voorstelling van theatermaaktster Esther van der Wel, 
samen met wat liedjes en geintjes. 
 

Als je vroeg bent kun je in het naastgelegen 
stembureau, je stem uitbrengen voor het Europees 
Parlement en je referendum formulier invullen. 
 

Wij hebben een gezellige 
filmmiddag. Victor Victoria is een 
komische musical van Metro-

Goldwyn-Mayer uit 1982 met in de hoofdrollen Julie 
Andrews, James Garner, Robert Preston en Lesley Ann 
Warren. Het verhaal werd geschreven door Blake 
Edwards en Hans Hoemburg. Hoofdthema’s in de film 
zijn homoseksualiteit en travestie. De film is een 
bewerking van de Duitse film Viktor und Viktoria uit 
1933.  
 

Dit is niet het eerste boek over de 
Bijbel en homoseksualiteit en het 

zal ook niet het laatste zijn. Kennelijk blijft het nodig 
duidelijk te maken dat er ‘in de Bijbel over 
homoseksualiteit niets geschreven staat’. Dit zijn 
letterlijk de woorden van Daniel 
Helminiak die ondanks deze 
boude uitspraak grote precisie 
aan de dag legt om exegetisch 
uit te leggen wat de zogenaamde 
‘struikelteksten’ dan wel 
betekenen. De auteur is daar 
goed in geslaagd. De exegetische precisie is winst 
maar ook de overwegingen van Mark-Robin Hoogland 
waarmee het boek eindigt. 
 

Pater Dr. Mark-Robin Hoogland (1969) van de 
Congregatie van de Passionisten kwam als pastor 
homo’s en lesbische vrouwen tegen, kerk-betrokken 
en tegelijkertijd met het gevoel door deze kerk in de 
steek gelaten te zijn. Hij werd geraakt door hun 
verhaal, hun pijn, en ging een proces aan van dialoog.  
Hij komt naar De Rietvinck om een lezing te geven.  
  

De Roze Levenskunst 
gespreksgroep is op zoek naar 

nieuwe deelnemers! Eens in de twee weken komt de 
groep bijeen en gaat in gesprek over een vooraf 
overeengekomen thema. Deze wordt gezamenlijk 
besloten tijdens de Roze Levenskunst op 30 mei. 
Wees welkom en praat mee!  
  

Deze keer bespreken we het boek: 
In donker weids alom. Wanneer 
Seán Hewitt Elias ontmoet is dat 



het begin van een onstuimige liefde. Maar wanneer 
Elias in een diepe depressie raakt, wacht een fatale 
crisis. 
  

In donker weids alom is een scherpe, onverschrokken 
bespiegeling over de last te moeten leven in een 
wereld waarin geluk en homoseksuele liefde nog altijd 
niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Het is 
ook een teder en integer relaas van wat het betekent 
te worden meegesleept in de afgrond van de 
depressie van je geliefde. Dit schitterende boek stelt 
de vraag wat liefde kan verdragen en wat niet. Hewitt 
daalt daarvoor af in zijn eigen geschiedenis, en die 
van lotgenoten vóór hem. 
  

De Roze Inloop Koffiemiddag is 
terug! De gelegenheid om kennis te 
maken en samen te komen met 
gevoelsgenoten.  

 

Lovend ontvangen en met prijzen 
overladen film toont het 
ontroerende verhaal over liefde, 

eenzaamheid en het belang van kleine momenten.  
 

Het verhaal speelt in L.A. 1962. George (Colin Firth) 
een Britse professor heeft moeite zijn leven weer op 
de rails te krijgen na de dood van zijn partner. Met 
steun van zijn beste vriendin Charley (Julianne Moore) 
probeert hij zich staande te houden. Duur: 99 min  
  

‘Naar vriendschap zulk een 
mateloos verlangen’: de meest 
beroemde dichtregel van De Haan 

gebeiteld in het homomonument te Amsterdam. 30 
juni 1924 is het honderd jaar geleden dat Jacob Israël 
de Haan in Jeruzalem werd geliquideerd. 
 

Daarom is er een muziektheaterproductie gemaakt 
over het leven, maar vooral werk van deze markante 
Hollander, schrijver, dichter, journalist, jurist, 
fenomeen, eerste militante homoactivist in 
Nederland in 1904, eerste joodse verzetsstrijder in 
Palestina. Over zijn avonturen, dromen, ambities en 
liefdes. Over zijn dood. Spelers Daniel Wajsenblum en 
Dio van Velden. Componisten/muzikanten Jan-Roelof 
Bathoorn en Jelte Fossen van de theatermakers van 
schoutbijnacht.nl  

  

De Roze Levenskunst 
gespreksgroep is op zoek naar 

nieuwe deelnemers! Eens in de twee weken komt de 
groep bijeen en gaat in gesprek over een vooraf 
overeengekomen thema. Deze wordt gezamenlijk 
besloten tijdens de Roze Levenskunst op 13 juni. 
Wees welkom en praat mee!  
 

 
Deelname aan deze Schouw activiteiten kost € 4,00 
p/mnd, te pinnen voor aanvang bij de receptie of in 
het restaurant.   
 

▪ Heeft u een Stadspas Amsterdam (groene stip) 
dan kunt u het LHBTIQ+ pakket aanschaffen. Voor 
een vast bedrag per maand (€ 4,00) kunt u aan 
ALLE roze activiteiten meedoen, zoals een 
themagesprek, lezing, film en Café Rosé. Tickets 
verkrijgbaar, bij de receptie tussen 09:00 – 15:25 
uur. U kunt op deze locatie alleen met pin 
betalen. Vergeet niet uw Stadspas mee te nemen! 

 

▪ PS: Er is ook een mogelijkheid 
voor een warme maaltijd tegen 
een gereduceerd tarief € 3,00. 
Meld u zich tussen 11:00 – 13:30 
uur aan voor de 17:00 uur zitting 
in het restaurant. Telefonisch kan dit via 020-756-
4114 

 

 
Deelname aan de Rietvinck activiteiten kost € 3,50 
per keer. 
 

30 juni 1924 is het honderd jaar 
geleden dat Jacob Israël de Haan 
in Jeruzalem werd geliquideerd. 
Hij geldt als de eerste militante 
queer activist in Nederland in 

1904 en als eerste joodse verzetsstrijder uit Europa 
die in Palestina in juni 1924 door een zionistisch 
commando werd vermoord. Het Jacob Israël de Haan 
Genootschap gedenkt zijn 100ste sterfjaar met een 
DE HAAN MAAND. Bekijk het hele programma op de 
website: jacobisraeldehaan.nl 
 



De centrale borrel is dé plek om 
elkaar en nieuwe mensen te 

ontmoeten. We hopen jullie allemaal te mogen 
verwelkomen in dit gezellige café! De borrel wordt 
gehouden van 17:00 tot 19:30 uur. Onze gastheren/-
vrouwen kijken weer uit naar je komst! Kom je voor het 
eerst… Meld dat bij binnenkomst want voor nieuwe 
gasten zal er een speciale welkomsttafel zijn ingericht 
waar je wat meer verteld kan worden over ons Roze 
dorp en alle mogelijkheden die er zijn! Ben je in het 
bezit van een stadspas met groene stip Meld dat bij de 
entree, want dan krijg je 1 consumptie gratis. Wij 
hebben er weer zin in! 
 

Sinds 1970 komen de Roze 
Senioren op woensdagmiddag bij 
elkaar. Het doel van de 

bijeenkomsten is op de eerste plaats gezellig 
samenzijn onder gelijkgestemden en daarnaast elkaar 
tot steun zijn bij het ouder worden. 
 

Op een bijeenkomst worden vooral ervaringen 
uitgewisseld en om 14:00 uur doet een van de 
gastheren mededelingen die van persoonlijke aard 
kunnen zijn maar ook uit het roze circuit of anderszins 
kunnen komen. Na deze mededelingen gaat het 
eurobusje rond voor een vrijwillige bijdrage om de 
kosten te dekken die verband houden met ons 
samenzijn. 
 

Een paar keer per jaar zijn er ook activiteiten zoals een 
lezing, film of presentatie of worden er uitstapjes 

gemaakt. De uitstapjes eindigen altijd met etentje in 
een plaatselijk restaurant. De leeftijd van de 
deelnemers varieert omdat ieder zelf bepaalt 
wanneer hij/zij zich senior voelt’. 
senioren@cocamsterdam.nl 
 

Het  Regenboog Danspaleis biedt 
een plek waar iedereen welkom 

is. In deze edities komen alle regenboogkrakers 
voorbij: van Little Richard, Judy Garland tot Ramses 
Shaffy en van disco, de quickstep tot merengue. In 
een community waar de standaard man-vrouw 
verhoudingen niet gelden, krijgt ook het 
ballroomdansen een nieuwe invulling want alle letters 
(LHBTIQA+) dansen met elkaar. Onze Platendraaiers 
en dansers/contactmakers zijn zelf onderdeel van de 
regenboog community of zijn getraind in het dansen 
met regenboogouderen. De missie van Het 
Danspaleis is om alle Regenboog ouderen in 
Nederland vitaal en inclusief te houden. Met dit 
‘tankstation van levensvreugde’ wordt eenzaamheid 
aangepakt.  
 

Graag reserveren via: paulerikhofman@planet.nl of 
06-2727-7259. Entreeprijs: € 5,00 inclusief 
koffie/thee/koekje en 1 drankje. Er kan alleen cash 
betaald worden. 
 

Kom dan naar onze maandelijkse 
Pink Dance dansmiddag op zondag. 

Iedereen is van harte welkom, in het bijzonder de 
LGBTQI+ gemeenschap. Kom voor stijldans en veel 
vrijdansen, en verzoeknummers kunnen aangevraagd 
worden. Of je nu zin hebt om te dansen, je favoriete 
nummers wilt horen of gewoon wilt genieten van goed 
gezelschap, we zien je graag op de dansvloer! Mis het 
niet en nodig gerust je vrienden uit voor een leuke 
dansmiddag. Vergeet niet dat HOH gemakkelijk 
bereikbaar is met tram 19. De toegang is slechts 5 
euro. Heb jij nog vragen, stel ze aan het DANSCOMITÉ 
dansen@rozestadsdorp.nl 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 


